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Voor wie feestelijke plannen heeft…
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Spannende gesprekken over morele pijn
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Macht en moed
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Podcast Reis van twee vrienden en hun zoektocht naar zin
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Abbraccio, ode aan het leven
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VRIJE RUIMTE

			
Mensen verlangen naar rust, een plek van bezinning. La Scuola is zo’n plek, een vrije ruimte. Filosoferen is een manier van leven: nadenken over wat je bezighoudt om er wijzer van te worden.





		



Zelf denken

			In hóe we leven laten we zien wie we als mens willen zijn. Dit daagt ons uit niet gedachteloos te leven, maar vragend en onderzoekend: wie ben ik? Hoe wil ik leven en samenleven?



		



Zelfzorg

			Bij La Scuola geen afstandelijk getheoretiseer, maar concreet en praktisch: hoe geef jij je leven vorm? Wie bewust wil leven, kan niet om zichzelf heen, die heeft voor zichzelf te zorgen in relatie tot de ander.
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